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( Zo hier en daar moet u de cursieve tekst in het Ernhems uitspreken). 

Hoera. Vandaag ben ik weer een jaar jonger dan volgend jaar! Ja, ja, denk daar 
maar eens even over na. Een lichte glimlach verlicht nu uw gelaat en dat komt omdat 
we, vooruit kijkend, weer naar het licht en de warmte gaan. Want u bent het met me 
eens dat het de laatste twee maanden een beetje ‘Zurich vliegveld’*) was. Dat vind ik  
niet alleen, maar dat vindt de natuur ook, heb ik het idee. Want ik zie welgeteld niet 
één vogel vanuit mijn uitkijkpost. De vriendin stuitte een week geleden op een hoopje 
bladeren onder aan de rozenstam achter de schuur en trof een egel aan die naar 
haar blies. Omdat ze weet dat je een egel in de winter nooit moet storen dekte ze de 
hoop snel weer toe, maar helaas is de egel hem gesmeerd. We hopen dat hij een 
nieuw schuilplekje zal vinden en weer snel door kan gaan met slapen want dat doet 
een egel in de winter; slapen. We hebben al een nacht met wel  min 7 gehad en ik 
vrees dat het daar bij zal blijven. Er zal heus nog wel een keertje krabben 
noodzakelijk zijn om veilig in uw karos te stappen met ruim zicht naar voren en naar 
ach teren maar ook naar de beide zijkanten. Zo staat het in de wet. Over niet al te 
lange tijd zal het krabben van de voorruit niet meer voorkomen en hebben we een 
palmenstrand naast de haven van IJmuiden, weliswaar niet met een azuurblauwe 
zee, maar toch. 
Nog iets wat me zo maar te binnen schiet: 50 jaar geleden wisten we niks van palmolie. 
Een palmboom, daar kwamen kokosnoten uit, veelal door aapjes naar beneden op onze 
kop gegooid. Maar palmolie. Nee. Maar nadat men had geleerd van de soja teelt in de 
Amazone werden er al heel snel grote oerbossen gekapt om oliepalmen te kunnen 
planten. Daardoor warmen we nog meer op en komt er wat sneller een eind aan ons 
bestaan. Laten we daar maar naar uitkijken. Maar toch, komt er weer iets van besef. Je 
houdt het niet voor mogelijk maar Unilever heeft nu palmolie vrije bak boter in de 
aanbieding, waarschijnlijk om straks het volledige gebruik van palmolie uit te bannen. Nu 
nog even Round-up van BASF, om die voorgoed in de prullenbak te doen en dan maar 
meteen ook al die insectenverdelgers want we hebben al bijna geen muggen meer. En 
dus ook geen vogeltjes die muggen eten en dus geen vogels die vogeltjes eten en ook 
geen kleine roofdiertjes zoals daar zijn wezeltjes, hermelijntjes, marters en noem maar 
op die ook graag vogeltjes eten. Meer weet ik er even niet. Wat zit het toch allemaal 
ingenieus in elkaar. Vind u ook niet?  Ha, daar komt een vogel aan. Één van mijn 6 
houtduiven. Ze vallen met z’n allen aan op de bessen van de klimop en zijn vreselijk 
verliefd. Tot mijn genoegen koert de man de hele dag door en frummelt wat aan het nest 
wat al meer dan tien jaar op de zelfde plek in de klimop in de Japanse kers zit. Het is nu, 
een paar dagen later, best wel eigenlijk toch wel koud. Toch koert hij ook nu als een gek. 
Vanochtend (vrijdag) stond ik op de markt in Westervoort folders, tomaatjes en 
kommerschijfjes uit te delen in mijn zeer groene Groen-links jasje. Ik zei al, het was koud. 
De eerste dame die ik aanschoot was een kittige vrouw van een jaar of 60. Voordat ik 
ook maar iets kon zeggen, beet ze me toe; “: Ik mot niks van jullie”. Zo klaar. Naar de 
volgende. Nu ben ik niet zo heel erg plankenkoorts gevoelig, waarschijnlijk door het 
jarenlange staan op het podium van mijn Notarishuis waar toch iedere keer een hoop 
vreemdelingen mij voor het eerst zagen en ik hen. De volgende vrouw kende ik vaag en 
ze zei dat ze niet van haar standpunt afweek en haar hele leven PvdA stemde. En dat 
bleef ze doen. Toen ik zei dat wij van GrL in Westervoort veel samen doen met de PvdA 
nam ze toch maar een tomaatje en de flyer. Of folder. Wat zou het verschil zijn?  
Na een flinke hoeveelheid mensen te hebben gesproken kwam er een soort opstandje 
omdat voor de Lidl twee politie auto’s stopten en twee geldwagens. Ik zei tegen de 



chauffeur van Brinks dat hij verkeerd stond en op de IJsseldijk moest zijn maar er was 
kennelijk iets ernstigs want hij reageerde stroef. Toen sprak ik twee oude mij bekende 
Westervoortse dames, gemakkelijk gezeten in hun scootmobiel. De man van één van 
hen kreeg volgende week een verruiming in z’n prostaat.  
“Deur propten ze een soort slang in en dan konnie eindelijk weer gewoon plassen want 
nu most ie snags met een apperte stomazak naor bed omdat as tie zich umdraoide de 
gewone zak kon berste. Da was al twee keer gebeurd”.  
Dus wenste ik haar succes met de operatie van Piet en toen zei de andere vrouw in vol 
vertrouwen “Dat ik d’r toch nie oaver proat, dat ze een een kapotte zweetklier had. Kiek 
hier under mien arm en die hebbe ze weggehoald en ze hebben een lap vlees uut mien 
dij gehuld en d’r  in gezet. Maar hij fleppert.’  
Het scheelde weinig of de jas ging uit maar Jantje zei: “Greet niet doen. Veuls te koud”. 
Ja het was koud. In elk geval bleek duidelijk dat ze hier in ‘t durp absoluut niet bij 
Ernum willen. Nee nooit. Jammer genoeg stemmen ze daarom allemoal op CDA 
want die wille tot Westervoort bij z’n eiges blief.  
Dat kan niet want we zijn  bijna artikel 12 en staan onder controle van de provincie.  
Om 12 uur stopten we. Ik bood en man, die ik wel vaker zie hier in het dorp, een 
tomaatje aan. Da was goed moar hij stemde niet op ons. “Nee altied op Fortuin en da 
blief ik doen zo lang ik leef.”.  U  begrijpt dat ik hem een lang leven toe wenste. 
Toen gingen we door en door koud naar huis. De volgende keer is alles weer open 
en krijgen we vast koffie van onze aardige Turkse caféhouder met een klein glaasje 
koffie likeur erbij. Ik houd u op de hoogte. 
 
*) Zurich vliegveld; Het vliegveld van Zurich heet Klote. 

 


